
 
 

 

 

P  U  Z  Z  E  L 

 
 1 Foto’s zijn  . * .  .  .  .  .  .  .  steuntjes 
 
 2 De soldaten zeiden spottend tegen Jezus: ‘Gegroet,  .  .  .  . * .  . van de Joden’ 
 
 3  In het oude oosten plantte een koning die een oorlog had gewonnen zijn 
     .  .  . * . op de nek van de overwonnen koning 
 
 4 Aan het kruis overwon Jezus alle machten en  . * .  .  .  .  .  .  .  
 
 5 Geprezen zij de Heer, de eeuwig leeft. Die heel het aards gebeuren vast in  
    .   .   .  . * .  .  heeft! 
 
 6 Jezus graait niet maar   .  . * .  .  .  uit 
 
 7 Uitgeput zakte Jezus door Zijn  .  .  . * .  .  .  
 
 8 Met het in drie dagen afbreken op opbouwen van de tempel sprak Jezus over  
    zijn  .  .  . * .  .  .  .  .  .  .  
 
9 De Heilige Geest kan ons van gevoelens van angst en  
    .  .  .  .  .  .  . * .  .  .  . bevrijden 
 
10 De gekruisigde Jezus als Heer belijden geeft  .  . * .  .  
 
11 Uit  .  . * .  .  .  .  voor Zijn volk Israël en de hele wereld verloste Jezus  
     Zichzelf niet 
 
12 Eén van de  .  .  .  . * .  .  .  van Johannes de Doper wijst naar de gekruisigde  
     Jezus 
 
13 Jezus heeft onze ziekten en  .  .  .  . * .  .  op Zich genomen! 
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