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Voorganger dominee Kees de Groot, thema: de gekruisigde Jezus als Heer belijden geeft rust! 
             
               
Welkom en mededelingen  
Liedkeuze 3e lijdenszondag Marlieke Doorn  Worthy is the Lamb 

Moment voor stil gebed 
 
Votum gezongen  
Groet met gezongen amen 
Zingen     Ere zij aan God de Vader   Lied 255 vers 1 en 3 
 
Gebed  
 
Tienermoment door Rebecca 
Zingen    Wie in alles op de Heer vertrouwt   Zo stevig als wat - Marcel&Lydia Zimmer 
   
Bijbellezen Mattheüs 27: 27 - 44   
Zingen    O hoofd vol bloed en wonden  Lied 183 vers 1 en 3 
Bijbellezen Handelingen 2: 29 - 36   
Zingen    De HERE God  heeft  tot mijn heer gesproken    
         Psalm 110 vers 1 en 4    
Preek   ‘Wij geloven in één Here Jezus Christus (…) die ook voor ons is gekruisigd’  
Thema: de gekruisigde Jezus als Heer belijden geeft rust! 
Zingen     Here der heren, Koning der koningen Opwekking 159 
 
Dankgebed 
 
Collecten voor Eljada / Eljakim en voor de T.U. Utrecht 
 
Leefregels 
Zingen    Aan de maaltijd wordt het stil  Opwekking 705 
 
Zegen met amen  
Zingen Life so full     Peace be with you - Adrian Snell 
  



 
 
 

 

  

www.debrugnunspeet.nl  

LITURGIE 
2 3   M A A R T   2 0 2 5  

 
 

Worthy is the Lamb - Hillsong 
 
Thank you for the cross, Lord 
Thank you for the price You paid 
Bearing all my sin and shame 
In love You came 
And gave amazing grace 
 
Thank you for this love Lord 
Thank you for the nail pierced hands 
Washed me in Your cleansing flow 
Now all I know 
Your forgiveness and embrace 
 
Worthy is the Lamb 
Seated on the throne 
Crown You now with many crowns, You  
reign victorious 
 
High and lifted up 
Jesus, Son of God 
The Darling of Heaven crucified 
Worthy is the Lamb 
Worthy is the Lamb 
 
 
 
 
Peace be with you 
 
Life so full I give to you 
As the Father sends me, so I send you 
Spread my light throughout all life 
Peace be with you 
 
 
 
 
 

Opwekking 615 – Waardig is het Lam 
 
Dank U voor het kruis Heer, 
Dank U dat U stierf voor mij. 
U droeg al mijn schuld mijn pijn 
nu ben ik rein 
Uw liefde wast mij schoon. 
 
Dank U voor offer 
vastgenageld aan het kruis 
Liefdevol vergeeft U mij 
U leeft in mij 
En omarmt mij als Uw zoon 
 
Waardig is het Lam 
zittend op de troon. 
Zegenvierend voor altijd 
draagt U de hoogste kroon. 
 
Hoog verheven Heer 
Jezus, zoon van God. 
De hemel gaf ons haar grootste schat. 
Waardig is het Lam 
Waardig is het Lam 
 
 
 
 
Vrede zij met je 
 
Het leven zo vol geef ik je  
Zoals de Vader Mij zendt, zo zend Ik u  
Verspreid mijn licht door heel het leven  
Vrede zij met u 


