
 

 
 

 

P  U  Z  Z  E  L 
                                            Jesaja 65 - dieren 
 

 1 De dominee vroeg: ‘Weet uw  .  . * .   ook dat u bekeerd bent?’ 

 2 Niet alleen de mensen zijn onderdeel van Gods verlossingsplan, de     .  . * .  .  .  .   
zijn het ook 

 3 In het Paradijs aten de mensen en de dieren geen  .  .  .  . * .   

 4 .  .*  .  .  zijn de gedroogde stelen van het graan 

 5 Eens zal de vloek van het verbond verleden  .  . * .  zijn 

 6 In gedachten streelde ds. Van Pagée de . * .  .  van de leeuw  

 7 God, de HEER, zegt: ‘Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil, op heel Mijn heilige  
. * .  .  . ‘ 

 8 Vrede, vrede overal, als de  .  .  .*  .  .  .  komen zal 

 9 Na de zondvloed sloot God niet alleen een verbond met de mensen, maar ook met de  
.  .  .  . * .  .   

10 Een wolf zal straks geen  .  .  . * .  .  .   .  meer dood bijten 

11 Op de nieuwe hemel en aarde heeft elk schepsel een eigen  .  .  .  .  .  .*  en rol 

12 In Spreuken 12 staat: ‘Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn  .  . * . ‘ 

13 De rabbijn vroeg: ‘Hebben jullie het .  .  .  .  . * .  .  wel een warm welkom  

     gegeven?’ 

14 . * .  .  .  .  met de dieren prijzen we God! 
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