
 

 

 

 

  

 

 

www.debrugnunspeet.nl  

Why God? van Austin French 
 
Why God do people have to die? 
A daughter or a son, sudden and so young 
Long before their time? 
 
Why God do people fall apart? 
A promise and a ring becomes a broken thing 
A road that got too hard? 
 
I don't understand, but I understand 
 
Why God I need You 
It's why God I run to Your arms 
Over and over again 
It's why God I cling to Your love 
And hold on for dear life 
And I find You are right by my side 
 
Why God do we feel so alone? 
Every single day fighting through the pain 
Hoping there is hope? 
 
I don't understand, but I understand 
 
Why God I need You 
It's why God I run to Your arms 
Over and over again 
It's why God I cling to Your love 
And hold on for dear life 
And I find You are right by my side, ooh 
 
Give me a faith stronger than I have 
I need to know when it hurts this bad 
That You hold my heart when it breaks 
And I'm not alone in this place 
 
That's why God I need You 
Why God I run to Your arms 
Over and over again 
It's why God I cling to Your love 
And hold on for dear life 
And I find You are right by my side 
 
Always right by my side 
Even here in the why God 
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Waarom God? 
 
Waarom God is het zo 
dat mensen moeten sterven? 
Een dochter of een zoon, plotseling en zo jong 
lang voor hun tijd? 
  
Waarom God is het zo dat mensen instorten? 
Beloftes en ringen worden gebroken dingen. 
Een weg die te moeilijk werd? 
 
Ik begrijp het niet, maar ik begrijp wel 
  
waarom God, ik U nodig heb. 
Het is waarom, God, ik in Uw armen ren 
keer op keer opnieuw. 
Het is waarom, God, ik me vastklamp aan Uw liefde 
en vasthoud alsof mijn leven ervan af hangt 
en ik erachter kom dat U altijd bij mij bent. 
  
Waarom God voelen we ons zo alleen? 
Elke dag opnieuw vechten door de pijn 
hopend dat er hoop is? 
 
Ik begrijp het niet maar ik begrijp wel 
  
waarom God, ik U nodig heb. 
Het is waarom, God, ik in Uw armen ren 
keer op keer opnieuw. 
Het is waarom, God, ik me vastklamp aan Uw liefde 
en vasthoud alsof mijn leven ervan af hangt 
en ik erachter kom dat U altijd bij mij bent, ooh… 
  
Geef mij een geloof sterker dan ikzelf. 
Ik moet onthouden dat  wanneer het zo erg pijn doet, 
dat U mijn hart vasthoudt wanneer het breekt 
en ik niet alleen ben op deze plek. 
 
Daarom God, heb ik U nodig. 
Daarom , God, ren ik in Uw armen 
keer op keer opnieuw. 
Daarom, God, klamp ik me vast aan Uw liefde 
en hou vast alsof mijn leven ervan af hangt 
en ik erachter kom dat U altijd bij mij bent!!! 
 
Altijd bij mij bent 
Zelfs hier in het waarom, God 

 


